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Richard Strauss (1864 – 1949) 
Ich wollt ein Sträuß binden op. 68 nr. 2 
“Ik wou een boeketje voor je plukken 
maar er waren geen bloemetjes meer  
te vinden, toen zag ik er ééntje  
maar het smeekte mij; laat mij leven'!” 

Louise Kuyvenhoven | sopraan 
 
 
Hugo Wolf (1860 – 1903) 
Mörike-Lieder nr. 7 
Das verlassene Mägdlein  
“Ik heb over jou gedroomd,  
mijn grote liefde die ontrouw is geweest.” 

Dana Koppes | sopraan 
 
 
Franz Schubert (1797 – 1828) 
An die Laute 
“Een liefdeslied dat de jaloerse  
buurjongens niet mogen horen.” 

Janneke Boomsma | sopraan 
 
 
Giacomo Puccini (1858 – 1924) 
La Bohème: Donde lieta usci 
“Mimì neemt afscheid van Rodolfo,  
een afscheid zonder rancune.” 

Veronika Akhmetchina | sopraan  
 
 
Jules Massenet (1842 – 1912) 
Werther: Frère, voyez le beau bouquet! 
“Meneer Werther wees blij, 
het leven lacht je toe!” 

Dana Koppes | sopraan 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Cosi fan tutte: In uomini 
“Mannen die trouw zijn? Die bestaan niet.  
Dus vrouwen: 
geniet ook eens van andere mannen!” 

Dana Koppes | sopraan 
 
 
Henry Purcell (1659 – 1695) 
Music for a While 
“Muziek neemt alle zorgen weg.” 

Janneke Boomsma | sopraan 
 
 
Gustav Mahler (1860 – 1911) 
Rückert-Lieder op. 44  
Nr. 2 Liebst du um Schönheit 
“Houd niet van me vanwege  
mijn schoonheid, jeugd of bezittingen:  
houd van me om de liefde!” 
 
Nr. 5 Ich bin der Welt abhanden gekommen 
“Ik heb afscheid genomen  
van deze wereld;  
ik leef nu in mijn eigen lied.” 

Wies de Greef | mezzosopraan 
 
 
Richard Strauss (1864 – 1949) 
Erstes Lied der Ophelia op. 67 
 “De krankzinnige Ophelia brabbelt  
onzinliedjes voor het koninklijk hof na  
haar publieke schande en  
de moord op haar vader.” 

Vanessa Guinadi | sopraan 

Maurice Ravel (1875 – 1937) 
 L'Enfant et les Sortilèges: Le Feu 
“Het kind heeft een woedeaanval en schopt  
voorwerpen omver in de woonkamer.  
Een vonk van vuur springt uit  
de open haard om hem uit te schelden.” 

Vanessa Guinadi | sopraan 
 
 
Richard Wagner (1813 – 1883) 
Wesendonck Lieder  
Nr. 3 Im Treibhaus 
“Het groeien van de planten in de kas  
is een weerspiegeling van  
de leegte van de realiteit.” 
Nr. 5 Träume 
“Een ode aan dromen tot ze in het graf verzinken.” 

Hanna de Bruin | mezzosopraan 
 
 
Richard Wagner (1813 – 1883) 
Tannhäuser: Dich, treure Halle 
“Elisabeth wacht Tannhäuser  
vol opwinding op in de zaal  
waar ze sinds zijn vertrek niet meer is geweest.  
Nu hij weer terugkeert groet ze ook  
de prachtige zaal.” 

Veronika Akhmetchina | sopraan  
 
 
Johann Strauss (1825 – 1899) 
Mein Herr Marquis 
“Adele probeert Markies Gabriel ervan te  
overtuigen dat ze helemaal geen dienstmeid is  
maar wel een echt dame.” 

Louise Kuyvenhoven | sopraan  

Benieuwd naar de studenten?  
Bekijk hun biograf ieën via:  
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